
De verwachting van ‘de Joodse Messias’

Door: Jeep van der Schoot

Themadag van Bijbelse Bron: 

De komst van de Messias in heerlijkheid



De algemene verwachting binnen het 

Jodendom is:  

1.Hij zal het juk van Israëls vijanden verbreken

2.Hij zal de twaalf stammen van Israël herenigen

3.Hij zal de tempel te Jeruzalem herbouwen



Drie types van de Messias 

1.Mozes

2.Jozua

3.koning David



Gods beloften falen niet 

“indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf 

verloochenen kan Hij niet.” (2 Tim. 2:13)



Mozes: type van de Messias 

“Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik 

ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar Hem 

zult gij luisteren.” (Deut. 18:15)



“en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij 

opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de 

God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen en 

opdat wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet 

uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.” (Jes. 2:3)

“Luister naar Hem!” (Matt. 17:5)



Jozua: type van de Messias 

“Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land 

doen beërven, dat Ik hun vaderen gezworen heb hun 

te zullen geven.

Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel 

nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die Mijn 

knecht Mozes u geboden heeft; …  (Joz. 1:6-7)



“Dit land nu zult gij onder u verdelen naar de stammen 

Israëls; gij zult het tot een erfdeel verloten onder u en onder 

de vreemdelingen die onder u vertoeven en die onder u 

kinderen verwekt hebben; dezen zult gij als onder de 

Israëlieten geboren beschouwen; zij zullen met u een 

erfdeel bij loting toegewezen krijgen onder de stammen 

Israëls; in de stam waarbij de vreemdeling vertoeft, daar 

zult gij hem zijn erfdeel geven, luidt het woord van de 

Here HERE.” (Ezech. 47:21-23)



“Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; 

daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door 

ons.” (2 Kor. 1:20)



“En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken 

over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot 

ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; 

geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en 

zij zullen de oorlog niet meer leren.” (Jes. 2:4)

“en de heerschappij rust op Zijn schouder” (Jes. 9:6)



David: type van de Messias 

“Uw huis en uw koningschap zullen voor immer 

bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vast 

staan voor altijd.” (2 Sam. 7:16)



“Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd 

worden, en de Here God zal Hem de troon van Zijn vader 

David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob 

heersen tot in eeuwigheid, en Zijn koningschap zal geen 

einde nemen.” (Luc. 1:32-33)



“Staat er niet geschreven, dat Mijn huis een bedehuis zal 

heten voor alle volken?” (Marc. 11:17)

“Zo zegt de HERE der heerscharen: zie, een Man, Wiens 

Naam is Spruit. Deze zal uit Zijn plaats uitspruiten en Hij zal 

de tempel des HEREN bouwen. Ja, Hij zal de tempel des 

HEREN bouwen en Hij zal met majesteit bekleed zijn en als 

Heerser zitten op Zijn troon; …” (Zach. 6:12-13)



De lijdende Knecht des Heren 

“Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om 

onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de 

vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen 

is ons genezing geworden.” (Jes. 53:5)



Jezus moest lijden 

“En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt 

gehandeld, gelijk ook uw oversten; maar zo heeft God 

in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle 

profeten tevoren geboodschapt had, dat Zijn Christus 

moest lijden.” (…) (Hand. 3:17-18)



“Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden 

uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing 

mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de 

Christus, Die voor u tevoren bestemd was, Jezus, 

zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden 

van de wederoprichting aller dingen, waarvan God 

gesproken heeft bij monde van Zijn heilige profeten, 

van oudsher.” (Hand. 3:19-21)



“Wanneer het hun bang te moede is, zullen zij 

verlangend naar Mij uitzien.” (Hos. 5:15)

“Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, 

totdat gij zegt: Gezegend Hij, Die komt in de Naam des 

Heren!” (Matt. 23:39)



Meer dan een aardse koning 

“In den beginne was het Woord en het Woord was bij God 

en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. 

Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is 

geen ding geworden, dat geworden is.” (Joh. 1:1-3)

“Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer 

Abraham was, Ben Ik.” (Joh. 8:58)



Het volmaakte gebed 

“Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de 

hemel alzo ook op de aarde.” (Matt. 6:10)

Maranatha! Kom, Here Jezus!



De komst van de Messias in heerlijkheid 

“Wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is, zult ook 

gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.” (Kol. 3:4)

Amen!
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