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Zicht op het Licht




1 Thessalonicenzen 5

5 U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet
van de nacht en ook niet van de duisternis.



Spreuken 4

18 maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat
gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden.

19. De weg van goddelozen is als de donkerheid. Zij weten niet waarover
zif struikelen zullen.



Mattheus 7

13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de
wegq die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen

gaan;
14 maar de poort is nauw en de wegq is smal die naar het leven leidt, en
weinigen zijn er die hem vinden.



Spreuken 4

18 maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat
gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden.

19. De weg van goddelozen is als de donkerheid. Zij weten niet waarover
zif struikelen zullen.






Romelinen 3

23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.



Johannes 3

19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de
mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun
werken waren Sslecht.

20. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht,
opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.

21. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken
openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn.



Johannes 8

12 (...) Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de
duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.



Psalm 51

4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.

5. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend
voor ogen.

6. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in

Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein
bent wanneer U oordeelt.



Onze reis

1. Heeft een begin

2. Kent zijn moeilijke momenten



Spreuken 4

11 Ik onderwijs je in de weg van de wijsheid en laat je in de rechte sporen
treden.

12. Als je gaat, zullen je voetstappen niet belemmerd worden en als je rent,
zul je niet struikelen.



Psalm 37

23 De voetstappen van die man worden door de HEERE vastgezet, Hij
vindt vreugde in zijn weg.

24. Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen, want de HEERE ondersteunt
Zijn hand.



Onze reis

1. Heeft een begin
2. Kent zijn moeilijke momenten
3. Doet ons groeien



Spreuken 4

18 maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat
gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden.



Kolossenzen 2

8 Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze
verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de
grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.



Onze reis

Heeft een begin
Kent zijn moeilijke momenten
Doet ons groeien
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Gaat naar een bestemming



Spreuken 4

18 (...) tot het volledig dag is geworden.



Johannes 8

12 (...) Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de
duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.



MattheuUs 5

14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt,
kan niet verborgen zijn.

15. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat,
maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.

16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken
zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.



Spreuken 4

18 (...) tot het volledig dag is geworden.
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