
Ik ben wie ik ken
Zicht op Zijn zicht



Ik ken wie ik ben 

• Wat mensen ook van je zeggen,
je kunt lopen met een opgeheven hoofd.
Jouw identiteit is in Christus.
Jouw identiteit is geworteld in wat Hij over je zegt.
Hij is met je en in je en Hij houdt van jou.

Jij mag er zijn!
Want jij bent in Christus.
En Hij is in jou.



Spreuken 4:23-27

• Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de 
uitingen van het leven. Doe weg van jou valsheid van mond en houd 
bedrog van lippen ver van je verwijderd. Laten je ogen recht 
vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je houden. Baan het spoor 
voor je voet, en laten al je wegen vaststaan. Wijk niet af naar rechts 
of naar links, keer je voet af van het kwade!



Laten al je wegen vaststaan

• Leven naar het woord van God, Kol.3:16
• Gehoorzaam aan Zijn geboden, Joh.14:15
• Worden als Christus, Mat.10:25
• De vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 

goedertierenheid, goedheid, trouw, zelfbeheersing, Gal.5:22
• De grote vraag: langs welke weg vindt deze groei plaats?
• Vandaag worden verkeerde wegen aangeboden
• Positief naar jezelf kijken? 



De methoden van de wereld

• Overtuig je onderbewuste van een ‘nieuwe waarheid’ door het 
gewoon vaak tegen jezelf te zeggen. Gebruik het als mantra: ik hou 
van mezelf, ik hou van mezelf, ik hou van mezelf.

• Het klinkt gek maar het werkt. En niemand hoeft te weten dat je deze 
oefening doet. Je hoeft het mij niet eens te vertellen. Het enige wat 
mensen zullen zien is dat je na een paar weken begint te stralen. Dat 
je meer zelfvertrouwen hebt en dat je duidelijk meer van jezelf bent 
gaan houden.

• Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, 2Tim.3:1 (HSV)



De methoden van sommige voorgangers

• ‘Hij is liefdevol en vergevingsgezind. Hij bouwt je op om de beste 
versie van jezelf te zijn.’

• Je ware identiteit – vrede met jezelf – kun je alleen in Christus vinden. 
Je hoeft niet langer je identiteit te creëren (imago). Je hoeft je niet 
langer zorgen te maken hoe anderen over je denken (reputatie). Je 
mag rusten in wat Jezus voor jou heeft gedaan (je nieuwe identiteit in 
Christus). Je zult er een mooier mens van worden.

• Laat je onderdompelen in uniek onderwijs over wie jij bent ‘in 
Christus’. Je zult je nieuwe identiteit in Christus gaan ontdekken en 
genieten.



De methode van de Heilige Geest

• Dit alles richt onze ogen op onszelf
• Worden als Hij is het doel van de Heilige Geest
• Hij wil onze ogen alleen op Hem gericht hebben
• De Heilige Geest geeft geen kracht als wij op onszelf gericht zijn
• Hij maakt ons bewust van onze totale afhankelijkheid van Christus
• Wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk, 2Kor.12:10



Waarheid 1: het hart

• Wat in het hart is bepaalt de wandel
• Bewaar de woorden van God in het binnenste van je hart, Spr.4:20-21
• Horen, geloven, bewaren, beschermen
• Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Spr.4:23
• Waar we onze ogen op vestigen, vult het hart
• Waar het hart vol van is, spreekt de mond en volgen de voeten
• …opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der 

heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in de kennis 
van Hem, verlichte ogen van uw hart, Ef.1:17-18a



Waarheid 2: de ogen

• Laten je ogen recht vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je 
houden. Spr.4:25

• Als dan uw oog eenvoudig is, zal uw hele lichaam verlicht zijn. 
Mat.6:22

• Geestelijke focus op dat wat de Vader vervult, Zijn Zoon
• Opdat Hij u geeft door zijn Geest met kracht gesterkt te worden naar 

de innerlijke mens, zodat Christus door het geloof in uw harten woont. 
Ef.3:16-17

• Zicht op Zijn zicht



Waarheid 2: de ogen

• Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer 
aanschouwen, worden naar het- zelfde beeld veranderd van 
heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heer, de Geest. 2Kor.3:18

• Deze heerlijkheid zal in de hele schepping openbaar worden
• Dat is het grote verlangen van God de Vader
• Dat is Zijn zicht



Efeziërs 1:9-11

• …daar Hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt, 
naar zijn welbehagen, dat Hij Zich had voorgenomen in Zichzelf aan-
gaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de 
hemelen en wat op de aarde is onder één hoofd samen te brengen in 
Christus; in Hem, in Wie wij ook erfgenamen zijn geworden, waartoe 
wij tevoren bestemd waren naar het voornemen van Hem die alles 
werkt naar de raad van zijn wil, 



Paulus’ gezindheid

• Maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. 
Jazeker, ik acht ook alles schade te zijn om de uitnemendheid van de 
kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om Wie ik de schade van alles 
heb geleden en het als vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen. 
Fil.3:8-10

• Hij zag de heerlijkheid van Christus en zichzelf als gekruisigd
• Maar één ding doe ik: terwijl ik vergeet wat achter is en mij uitstrek 

naar wat voor is, jaag ik in de richting van het doel naar de prijs van 
de hemelse roeping van God in Christus Jezus. 

• Wijk niet af naar rechts of naar links. Spr.4:27a





Waarheid 3: woord en wandel

• Doe weg van jou valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver 
van je verwijderd. Spr.4:24

• Keer je voet af van het kwade! Spr.4:27
• Laat u door het kwade niet overwinnen, maar overwin het kwade 

door het goede. Rom.12:21
• Kennen wij het verlangen van de Vader?
• Erkennen wij dat wij daar in gefaald hebben als christenheid?
• Ik ben wie ik ken, niet ik ken wie ik ben
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